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Verbeelding. 
 
In het midden van de schikking zien we het kruis, 
waarbij we denken aan de gestorvenen, 
maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus. 
De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht. 
De witte rozen en klimop zijn in verbinding met het kruis 
als teken van de band met God. 
Een band die blijft, want Christus schrijft de dagen van ons 
leven tot Gods verhaal in nieuwe taal, zo liefderijk gegeven. 
Een band die blijft, want Christus deelt jouw levensdagen. 
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Orgelspel. 
 
Woord van welkom en mededelingen. 
 
Moment van stilte. 
 
Zang door Marrianne. 
 

In de stilte van de morgen,  
als de wereld weer ontwaakt,  
ik de vogels zacht hoor fluiten 
en de zon voel door de ruiten. 
 
In de stilte van de morgen,  
als mijn adem wolkjes blaast  
en de nieuwe dag begint, 
bid ik dat uw liefde wint 
in wat ik doe vandaag 
 
In de stilte van de morgen  
ga ik eerst op zoek naar U.  
In uw trouw ben ik geborgen; 
U zult altijd voor mij zorgen.  
 
In de stilte van de morgen  
nodig ik U bij mij uit.  
Bewoon de kamers van mijn hart, 
overstem wat mij verwart. 
Heer, maak mij tot uw thuis. 
 
Met open handen en een dankbaar hart  
geef ik me over, maak een nieuwe start. 
In het morgenlicht zie ik uw gezicht. 
 
In de stilte van de morgen  
zing ik: Heer, U bent zo goed.  
Wie ben ik dat U mijn leven 
in uw plannen hebt geweven? 
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In de stilte van de morgen  
leg ik alles voor u neer.  
Al mijn zorgen en mijn zonden  
houden mij niet meer gebonden, 
want ik weet: U bent mijn Heer 
 
Met open handen en een dankbaar hart  
geef ik me over, maak een nieuwe start. 
In het morgenlicht zie ik uw gezicht 
 
Met open handen en een dankbaar hart 
geef ik me over, maak een nieuwe start. 
In het morgenlicht zie ik uw gezicht 

 
 
Intochtslied: Psalm 138: 1, 2 en 4. 
 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond hebt willen leren. 
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Als, ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 
 
Stil gebed en bemoediging. 
 
Vg:      Onze hulp is in de naam van de Heer.                                                                                                      
Gem:    Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Groet. 
                                                                                                                                                        
Vg:      De Heer is met u allen.                                                                                                             
Gem:    Zijn vrede is met u. 
 
 
Gebed van toenadering.                                                                                                                                
 
Vg: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God                                                                                  

maar om te zoeken wat verloren is,                                                                                                    
om te bevrijden wie in wanhoop  
en angst gevangen zijn,                                                                               
om ons te redden door uw liefde. 

Gem: Gij zijt toch groter dan ons hart,                                                                                                          
groter dan alle wanhoop;                                                                                                                        
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,                                                                                             
een God van liefde,                                                                                                                                     
Die ons draagt tot in eeuwigheid.                                                                                                      
Amen. 
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Glorialied: Johan de Heer 945. 
 

Heer, God, U loven wij 
Heer, U belijden wij 
Vader in eeuwigheid 
Zingt gans heelal Uw naam 
Aarde en hemel, Heer 
Zingen Uwe Naam ter eer 
Heel Uw schepping door 
Eeuwig met engelenkoor 
Heilig, heilig, heilig is onze God 
De Heer Ze-ebaoth 
Hemel en aarde 
Zijn van Uw grootheid vol 
Hemel en aarde 
Zijn van Uw grootheid vol 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
Amen 

 
Gebed bij het openen van de Bijbel. 
 
De kinderen mogen naar de nevendienst. 
 
Lezing: Mattheus 5: 1 t/m 12. 
 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor 
hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want 
zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij 
zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de 
barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden.  
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Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor 
hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze 
je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de 
profeten. 
 
Zingen: Lied 608. 
 

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
Tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
Als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 
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De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 

 
 
Lezing: Romeinen 8: 31 t/m 39. 
 
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie 
kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons 
met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen 
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan 
de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden 
van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 
honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om 
u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 
slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 
ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft 
in Christus Jezus, onze Heer. 
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Zingen: Lied 726: 1 en 5. 
 

Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 

 
Preek. 
 
Zingen: Lied 756: 1, 2, 4 en 6. 
 

Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
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Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

 
 
De kinderen komen terug en met hen zingen we: 
Evangelische Liedbundel 58. 
 
 Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
 en zijn gerechtigheid 
 en dit alles krijgt u bovendien. 
 Halleluja, halleluja. 
 Refrein: 

 Halleluja, halleluja, 
 halleluja, halleluja, halleluja. 

 
 Men kan niet leven van brood alleen, 
 maar van ieder woord, 
 dat door de HEER gesproken wordt. 
 Halleluja, halleluja,    

Refrein: 
 
 Bidt en u zal gegeven zijn, 
 zoekt en gij zult het zien. 
 Klopt en de deur zal voor u opengaan. 
 Halleluja, halleluja,    

Refrein: 
 
 
Collecte. 
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Zang door Marrianne. 
 

Zolang de oostenwind blijft waaien 
Zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien 
Zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen 
Komen bloemen uit de knop 
En als de kippen blijven leggen 
Komen kuikens uit de dop. 
 
Zolang het vuur zal blijven branden 
Schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
En er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen 
En alles gaat zoals het moet 
En als liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 
 
Zolang de lente maar blijft komen 
En dan de zomer, en dan de herfst 
En als de winter maar blijft dromen 
Van nieuwe bladeren aan de bomen 
Zolang de maan gewoon blijft zorgen 
Voor ’t zilveren licht en eb en vloed 
En als liefde maar blijft winnen 
Komt het allemaal wel goed 
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Inleiding. 
 

Op mensenkinderen laat u het licht van uw ogen vallen 
vroeger, vandaag en steeds opnieuw. 

U roept hen het leven in en kent hen bij name, 
zij staan in uw handpalm geschreven. 

Wij willen hier voor U de namen noemen 
van hen die ons het leven gaven, 

hun liefde en vriendschap, 
van hen die onze dagen en nachten deelden. 

Vol herinnering zijn onze gedachten. 
Vol verdriet omdat hun leven ten einde ging. 
Vol dankbaarheid om wie zij voor ons waren. 

Laat hun naam niet vergeten raken, 
wie zij waren en waar zij voor stonden. 

Laat ons verbonden blijven 
met wat zij ons nalieten 

en verzamel hen bij uw getrouwen. 
In uw eeuwig licht, zo bidden wij. 

Amen. 
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Wij gedenken: 
 
15 december  

Rina  Durieux – van Rijn      89 jaar 

24 februari      

Clara Haasnoot – den Dekker    87 jaar 

7  maart      

Elisabeth Maria van Iterson -van Iterson   90 jaar 

19 juni         

Simon de Vries       89 jaar 

25 juli           

Annie van der Perk     92 jaar 

14 september    

Trijntje Cornelia Kerpershoek – Heemskerk   83 jaar 

14 oktober      

Johannes Daniël Zuijderduijn    84 jaar 

 
 
 
We steken ook een kaars aan voor anderen, geliefden, van wie 
hun namen nu niet genoemd zijn, maar die wij in stilte met 
ons meedragen. 
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Geloofsbelijdenis. 
  

Ik geloof in God, de Vader. 
Hij is de bron van alle leven 

en houdt van alles wat bestaat. 
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. 

Hij was een mens zoals wij. 
In Hem was God tussen de mensen. 

Hij was goed tot het uiterste. 
Daarom verrees Hij tot nieuw leven 

en blijft Hij voor alle mensen 
een licht en een voorbeeld. 

Ik geloof dat het evangelie van Jezus 
een blijde boodschap brengt 

voor alle mensen van alle tijden. 
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen 

en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen. 
Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven 

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 
Die Geest blijft ook werken in de kerk 

en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat 

en dat het goede het eens zal halen op het kwade. 
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood 

voor alle eeuwigheid. 
Amen. 
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Gelegenheid voor de gemeente om een lichtje aan te steken. 
 
 
Zang door Marianne. 
 
God U kent de namen van de mensen die we missen 
Geliefden die nog steeds met ons verweven zijn 
Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede 
God U bent de vader van de mensen uit de tijd. 
 
God U kent de namen van de mensen die we missen 
Geliefden die zo hoorden bij ons leven elke dag 
Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel 
God U bent de vader van de mensen in ons hart. 
 
Refrein: 

Troost ons Heer wees ons nabij 
Laat ons in Uw armen vrede vinden 
Draag ons Heer en koester ons 
Als we denken aan de mensen die we missen. 

 
God U kent de namen van de mensen die we missen 
We delen de verhalen, van wie ons dierbaar zijn 
We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen 
God U bent de vader van het leven voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen?, Christus Hij alleen 
Wie draagt ons door de dagen?, Christus Hij alleen 
Wie heeft ons leed gedragen?, wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen?, Christus Hij alleen! 
 
 
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader. 
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Slotlied: Lied 416. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Bij gevaar, in bange tijden 
Over jou zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
In zijn liefde je bewaren 
In de dood je leven sparen 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen. 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het 
onderhoudsfonds. 
 
Er is gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten. 
 
 
Gedicht van Sytze de Vries. 
 

De naam, waarmee zij zijn genoemd 
staat in Gods hand geschreven. 

En zal door alle donker heen 
toch onuitwisbaar blijven. 

In Christus is hun naam bewaard. 
Naar Hem blijven zij heten. 

Hij wekt hen uit de slaap en zal 
hen van de dood genezen. 
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