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Verbeelding Stille Zaterdag. 
  
Nacht Aller Nachten” Jezus is gestorven en begraven. 
Is dat het einde?  Dit is de nacht van de opstanding. Het is niet 
afgelopen maar het begin van nieuwe kansen, voortgezet op 
Paasmorgen.  
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Het is stil in de kerk. 
 
Inleidend woord. 
 
(Stilte). 
 
Schriftlezing: Marcus 16: 1 t/m 3. 
 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 
moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op 
de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na 
zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de 
steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 
 
Zingen: Lied 591: 1 t/m 5.    
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Wij wachten U, o Zon, 
het duister duurt zo lang, 
het water stijgt 
en Gij, Gij zwijgt, 
het wordt ons al te bang. 
 
Uw schepping vraagt naar U. 
Volhardt Gij in uw rust? 
De macht van 't kwaad 
gaat rond en gaat 
zijn gang naar hartelust. 
 
Het was de zesde dag 
dat Gij de mensen riep 
en schiep voorgoed 
in vlees en bloed 
en in uw beeld verdiept. 
 
De vrijdag is voorbij, 
de sabbath is vervuld. 
O dageraad 
toon uw gelaat, 
een ochtend zonder schuld! 

 
 
Grote lofzegging: 
 
Vg.:  de Heer zij met u! 
Gem.:   ook met u zij de Heer! 
Vg.:  verheft uw hart! 
Gem.:   wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Vg.:  laten wij de Heer onze God danken! 
Gem.:  het past ons de Heer te danken. 
 
Vg.:   Ja waarlijk, …. 
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Zingen: Lied 723: 1 en 2. 
 

Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
dat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 
 
Het licht wordt gedimd. 
 
 
We gaan staan. 
 
 
De Paaskaars en de kaars voor de kindernevendienst worden 
binnengebracht  
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Terwijl we zingen: Lied 600: 1 t/m 5. 
 

 
 
 

Licht, geschapen, uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
Licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
Licht, dat door het donker brandt, 
Licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, verschenen uit de hoge, 
Licht, gedompeld in de dood, 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
Licht, breek uit in duizendvoud, 
Licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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De stola wordt omgedaan en het antependium op de tafel gelegd. 
 
 
We gaan zitten. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift. 
 
 
Schriftlezing: Genesis 1: 1 t/m 5. 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest 
en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag 
dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het 
licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond 
en het werd morgen. De eerste dag. 
 
 
Zingen: Lied 287: 1 en 5. 
 

Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden. 
Bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

 
Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie Uw liefde delen. 
Licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
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Schriftlezing: Marcus 16: 4 t/m 8. 
 
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was 
een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een 
in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei 
tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de 
plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en 
tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem 
zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ Ze gingen naar buiten en vluchtten 
bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze 
waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 
 
Zingen: Lied 601: 1 en 2. 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 

 
 
Overdenking. 
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Zingen: Psalm 42: 1 en 7. 
 

Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 

Het water wordt in het doopvont gegoten. 
 
Schriftlezing: Romeinen 6: 3 t/m 11. 
 
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in 
zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, 
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een 
nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in 
zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem 
gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: 
we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is 
rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, 
geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, 
die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht 
meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, 
voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook 
uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
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Doopgedachtenis en belijdenis.  
 
Vg.:  Broeders en zusters,  

in de doop zijn wij met Christus begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
Daarom vraag ik u die op deze avond uw doop wilt 
gedenken, uw stem te verheffen  
en mij antwoord te geven: Wilt u de Heer  uw God dienen 
en naar zijn stem alleen horen? 

Gem.:    Ja, dat wil ik. 
 
Vg.:  Gelooft u in God de Vader, 

De Almachtige Schepper van hemel en aarde? 
Gem.:   Ja, ik geloof. 

 
Vg.:  Gelooft U in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader vanwaar Hij komen zal om te 
 oordelen de levenden en de doden? 

Gem.:   Ja, ik geloof. 
 

Vg.:  Gelooft u in de Heilige Geest-, 
gelooft u de heilige algemene Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
de vergeving der zonden, de opstanding des vleses 
en het eeuwige leven? 

Gem.:   Ja, ik geloof. 
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Vg.:  Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus 
Christus, die ons heeft doen herboren worden 
uit water en Heilige Geest en ons vergeving heeft 
geschonken van onze zonden ons door zijn genade bewaren 
tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.   

 
 
U wordt uitgenodigd uw kaarsje te komen aansteken  
en naar de tafel te brengen, langs het doopvont. 
Voelt u zich ook vrij om het water aan te raken. 
 
 
Muzikaal intermezzo. 
 
 
Zingen: Lied 637. 
 

O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
ij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
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Dankgebed. 
 
 
Slotlied 659. 
 

 
 
 

Zingt met een juichende stem, 
ademt weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 
Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 
 
Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
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Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 
daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondigt het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 
Zegen. 
 
U wordt uitgenodigd een kaarsje mee te nemen. 
 
 


