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Verbeelding Witte Donderdag. 
  
In de kruik een witte roos, verbeeldend Jezus die het 
brood, de matzes breekt. In de beker druiven, teken  
van de wijn. De 12 kaarsen staan symbool voor de  
12 discipelen. 
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Intochtslied: Psalm 111: 1, 2 en 3. 
 

Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 
 
Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 

 
 
Bemoediging en groet. 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
van Jezus Christus onze Heer. 
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 
geloof, hoop en liefde. 
Amen. 
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Drempelgebed.    
 

Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk 
En zoekt wat verloren is geraakt 
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, 
wij komen tot U. 
Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf, 
met de last van het verleden op onze schouders. 
Vergeef ons Heer. 
Maak ons tot uw mensen, vol van genade. 
Open ons naar U en naar elkaar. Naar uw toekomst. 
Amen. 

 
 
Glorialied: EL 341. 
 

Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid 
zingt ’t gans heelal uw Naam, 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwen Naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met ’t engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de HEER Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
Halleluja, halleluja. 
Amen. 
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Schriftlezing: Exodus 12: 15 t/m 20. 
 
Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op 
de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven 
dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van 
Israël gestoten worden. De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die 
jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele 
bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat 
ieder nodig heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie 
na generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, 
omdat ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. Van 
de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van 
de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood 
eten. Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie 
huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet 
uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een 
vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurdesem 
bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’ 
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Zingen: Vannacht zal het wonder gebeuren.  
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Wij moeten ons brood haastig eten; 
het is ongezuurd weliswaar, 
maar dat hindert niet, nu wij weten. 
dat de Heer ons niet heeft vergeten, - 
met mantels en al staan wij klaar. (2x) 
 
Vannacht komen wij weer tot leven 
en gaan in een lange stoet 
naar ’t land dat de Heer ons zal geven, 
waar geen zweep meer wordt opgeheven, 
waar wij leven in overvloed. (2x). 

 
 
Schriftlezing: Mattheus 26: 17 t/m 29. 
 
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de 
leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij 
voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ Hij zei: ‘Ga 
naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester 
zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal 
gebruiken.’”’ De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en 
bereidden het pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen 
met de twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik 
verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, 
en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ Hij 
antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal 
mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven 
staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: 
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Toen zei Judas, 
die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: 
‘Jij zegt het.’ Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de 
woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak 
het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden:  
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‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat 
voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf 
vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de 
dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk 
van mijn Vader.’ 
 
 
Zingen: Lied 567. 
 

 
 
 

Niet alleen zijn vrienden kregen 
deze zegen, 
hij omarmt ook ons, bedient ons 
in zijn liefde 
 
en omvat in dit gebaar de 
hele aarde. 
Hij dronk wijn om onze pijn, om 
onze vreugde, 
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Muziek. 
 
Overdenking. 
 
Zingen: Lied 276. 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 



   Witte Donderdag 2024 Open Hof kerk 
 
10 

Voorbeden. 
 
Collecte. 
 
Dienst van de tafel. 
 
Tafelgebed: door voorganger en gemeente. 
 
 
vg. Brengt dank aan God, want Hij is goed. 
 
gem. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
vg. Gezegend Gij, machtige God, om het licht van deze dag, 
 om het leven uit uw hand, om de liefde ons gegeven. 
 
  
gem. 
 
 
 
vg.  Gezegend Gij, eeuwige God, om de werken die Gij doet, om 
 de redding ons gebracht, om uw Woord dat richting wijst. 
 
 
gem. 
 
 
 
vg. Gezegend Gij, heilige God, om de mens naar uw hart, 
 Uw Zoon tot ons gezonden, Jezus Christus, onze Heiland. 
 
 
gem. 
 
vg. Die op de avond van zijn lijden het brood genomen heeft, gebroken, 

en het deelde met zijn vrienden: ‘Neemt en eet, mijn lichaam voor u.’ 
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gem.  
 
 
vg. Die de beker heeft genomen en hem deelde met zijn vrienden:  ‘Het 

nieuwe verbond in mijn bloed, vergoten tot vergeving en verzoening.’ 
 
 
gem. 
 
 
 
vg. Gezegend Gij, omwille van Hem die wij hier en nu gedenken, 
 met dit brood en deze beker. Zend uw Geest, 
 kom in ons midden. 
 
 
gem.  
 
 
 
vg. Bind ons samen tot één lichaam, dat ademt van leven en 

geestkracht, met handen die gerechtigheid doen  
en voeten die gaan op de weg  van de vrede. 

 
  
gem. 
 
 
 
vg. Zo loven en zegenen wij U met allen in hemel en op aarde, 

want Hij is onze Redder en Bevrijder, Jezus Christus,  
Uw Zoon en onze Heer. 
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gem. 
 
 
 
Zingen: Lied 371. 
 

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
Refrein (2x): 

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
 

Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
Refrein (2x): 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
Refrein (2x): 

 
Viering van het Heilig Avondmaal. 
 
Muziek tijdens het rondgaan van brood en wijn. 
 
Dankgebed. 
 
De 12 kaarsen worden weggebracht. 
 
 
Lezen: Mattheus 26: 30 t/m 46. 
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Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal 
afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 
schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik 
uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei 
daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ Jezus 
antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan 
gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei: ‘Al zou ik met u 
moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen 
vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar 
een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, 
ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met 
zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen 
hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Hij liep nog 
een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, 
als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat 
het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ Hij liep terug 
naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 
‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat 
jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: 
‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder 
dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij 
terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door 
vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en 
bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.  Daarna 
voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog 
steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is 
waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten 
we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
 


